
Welkom, jij die thuis met ons meebidt om vrede  

  

Ieder van ons heeft reden om stil te zijn om vrede:  

gedachten verlangens, zorgen, verdriet, angst….  

Zorgen om de wereld, haar mensen, onze directe omgeving en onszelf. 

Zowel vrede als oorlog en haat hebben vele kleuren. 

Oorlog maar ook vrede begint in het hart van de mensen  

en het strekt het zich uit naar over onze grenzen. 

 

We hebben het licht van de Paaskaars ontstoken,  

symbool van het Licht dat niet dooft.  

Dat trouw blijft in en door alle duisternis heen. Het licht van opstaan uit de dood. 

  

In de vorige eeuw schreef Huub Oosterhuis Het lied tegen de derde wereldoorlog. 

We zijn een halve eeuw verder, en het is nog steeds actueel. 

We luisteren naar dit lied.  https://www.youtube.com/watch?v=Gk8RETLaStg 

 

Gebed: Verlangen naar vrede 

 

God van vrede, God van shalom, God van salaam, 

herenig ons in de roep om vrede. 

 

Een verlangen volgen we,  

zo diep, zo intens,  

naar herstel van verhoudingen  die verstoord zijn door onze angsten. 

 

Laat ons toch handelen naar uw wet van liefde, van tien woorden van trouw. 

Wees met uw Geest van troost aanwezig 

bij kinderen die slachtoffer zijn, 

bij mensen die hun geliefden begraven, 

bij leiders die zich herkennen in de pijn van hun volk. 

 

Wees met uw Geest van nabijheid aanwezig 

bij ouders die hun kinderen missen, 

bij mensen die in ziekenhuizen schuilen, 

bij leiders die bouwen aan vrede, tegen de haat in. 

 

Wees met uw Geest van wijsheid aanwezig 

bij kinderen die voor het leven zijn getekend, 

bij mensen die bang zijn voor de nacht, 

bij leiders die zich laten drijven door vergelding. 

 

God van vrede, God van shalom, God van salaam, 

herenig ons in ons werk voor vrede. 

 

Verzacht de harde harten, vorm de gespierde kaken 

en de gebalde vuisten om tot vrede en vertrouwen. 

Laat ons toch handelen naar uw wet van liefde, 

van tien woorden van trouw. 

 

Amin, Amen.  

https://www.youtube.com/watch?v=Gk8RETLaStg


We luisteren of bidden: Blijf bij mij…..als begin van 40 minuten stilte 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=blijf+bij+mij+en+waak+hier+met+mij#fpstate=ive&vld=cid:8aa01740,vid:rlwXvHsDy

O0,st:0 

 

Na deze stilte van 40 minuten luisteren we naar het groot voorbedelied: Groter dan ons hart. 

https://youtube.com/watch?v=t4R-EdjhX-Y&si=BNH6jTz7TYl61HSx 

 

waarna we in stilte van hier gaan. 

In ons meedragend het verlangen naar vrede   
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