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Brede interesse in mystiek en spiritualiteit kenmerken mij, en sinds lang weet ik mij hopeloos
op God verliefd. Mijn oriéntatie is zowel Karmelitaans als Benedictijns. Ik volgde het
noviciaat bij de Karmel en ben lid van Karmelbeweging. Ook ben ik Lauriet sinds 2012 en als
zodanig lid van de kerngroep van de Laura van Abt Poimen (www.lauravanabtpoimen.be)

Ik voel me thuis bij een leven in de richting van kluizenaarschap.

Jarenlang had ik een praktijk voor coaching en begeleiding. Daarbij zette ik paarden in om
mensen te helpen inzicht te krijgen in wat zich ten diepste in hen afspeelt. Ik volgde de
opleiding tot Geestelijk Begeleider bij het TBI in Nijmegen, waar ik afstudeerde in 2015.

In 2021 stopte ik de praktijk, maar voor geestelijke begeleiding ben ik van harte beschikbaar.
Diverse werkvormen zijn daarbij mogelijk naast en in combinatie met het spreken met elkaar.
Onder andere: wandelen, lectio volgens de methode van Vigan, of te rade gaan bij een paard.

Onstuitbaar gegrepen door ‘het geheim’ ben ik me bewust van de onuitspreekbaarheid van
God. Toch blijf ik zoeken naar taal om het onzegbare te vinden, het op te delven en te uiten.
In het opdelven, het noemen, het omarmen, het ontdekken, het bewust worden van, het leren
leven met het geheim kom ik graag naast je staan en gaan. Bel of mail maar, dan kijken we
wat er kan.

Hieronder een bewerkte tekst van Henri le Saux over het geheim...
Hadé Overdulve

info@overdulve-equi.nl
06 52 106 595



http://www.lauravanabtpoimen.be/
mailto:info@overdulve-equi.nl

Er is een geheim, en iedereen moet het weten!

In mijn ziel draag ik een geheim, mijn eigen geheim, het geheim zelf van het
Zijn,

en mijn vrees op deze wereld is het om het een naam te geven,

het is voorbij elke naam

Dit geheim is het geheim van mijn lichaam.

En dit geheim is het geheim zelf van mijn hart

En dit geheim is hetzelfde geheim dat elk van mijn zusters en broeders draagt,
ieder in het eigen lichaam, in het gaan, in zwijgen en spreken, in angsten en in
enthousiasmes

En dit geheim is hetzelfde geheim als aan het firmament,

in de schoot van de zon, in het hart van elke ster,

het is er op de bodem van de oceanen en het is in het vuur en het is in de wind
die voorbij waait

En het is in de onoplosbare, onverkenbare, onherleidbare ruimte,

en het is in de aarde die de planten, dieren en mensen die uit haar geboren zijn,
draagt

en het is dit geheim dat in de geschiedenis schuilt

Het is hetzelfde geheim dat aanwezig is tegelijk in het hart van de kleinste van
wie geboren zijn en van de nederigste van alle schepselen, als in het hart van de
grootsten die zich te midden van de mensenkinderen vertonen

Dit geheim is ook daar waar het knaagt in het hart,

het geheim is te vinden achter de gedoofde ogen van wie lijdt

en achter de hoogmoed en de geslepenheid en de woede van mensen
net zoals het geheim te vinden is in heiligheid en toewijding en liefde

De mens heeft maar één opdracht in deze wereld, en dat is in zichzelf dit
innerlijk geheim te bevrijden, en door het in zichzelf te bevrijden het bevrijden
voor de wereld

want je eigen geheim is het geheim zelf van God.

Vrij naar Henri le Saux (Franse benedictijn en hindoe-monnik)



